
Vanmorgen op pad met Alit, onze tuinman (tevens maatje) in een klein natuurgebied bij Bug
Bug. Dit is een kleine plaats waar de huisjes erg dicht op elkaar staan. Het gebied wordt al
langzaam maar zeker bedreigd door huizenbouw. Deze huizen worden achteloos op de
mooiste plekken neergezet., waardoor mooie weggetjes afgesloten worden. Maar ja, dat
gebeurt niet alleen op Bali.Vandaag zijn we daarom vroeg gegaan om van de omgeving en
uitzicht te genieten. Het hoofddoel zijn de IJsvogels. We waren benieuwd. Tot onze grote
vreugde gaven enkelen van hen mij de kans om ze te schieten.
Na deze voor een bejaarde zeer vermoeiende wandeling gingen wij huiswaarts waar we ons
te goed deden aan een heerlijke, , onderweg gekochte, Nasi Campur. Her was jammer
genoeg nog te vroeg voor een Bintang, althans volgens de regels van ons huis. Deze laatsten
heb niet opgesteld.

Alit kijkt over Bug Bug, we gaan op pad



Wat moet jij hier Jan Vroege?



Witkraagijsvogel





Jonkie

De gunung houdt ons in de gaten.


