
Ik werd getroffen door de artistieke schoonheid van een flink stuk drijfhout wat mijn
woonboot aandeed. Met enige moeite (zwaar) heb ik het geborgen en in mijn tuin gelegd.
Niet lang daarna werd het in bezit genomen door een hier niet al te veel voorkomend
wezentje.


