In mijn tijd bij VSQ320 met de Neptune was het Koude Oorlog. Gelukkig is die koud
gebleven. Onze operationele vluchten om de posities en aantallen van de eventuele
toekomstige vijanden te monitoren, werden in het noordelijke gedeelte van de Noordzee
meestal geregeld door Brits of Noors commando. Niet de opdracht zelf maar de uitvoering
daarvan.

Gezien de tactische capaciteiten van onze geliefde Neptune, werden wij meestal “getasked”
op oppervlakte eenheden. Daar waren wij meesters in en werden dan ook zeer gewaardeerd
door de leger leidingen elders. Wij namen de regels net iets minder nauw, zeker met het
fotograferen van interessante doelen. Wij werden echter daar door dan ook soms met
scherpe tegen reacties geconfronteerd.

Ik en met mij andere VOB’ers heb bijvoorbeeld vele vuurleidings radars van de diverse
luchtafweer raketten en snelvuur kanonnen in onze koptelefoon horen schetteren. “The
Voice” is er niks bij. Een druk op de knop aan de andere kant had dit kunnen doen
verstommen. Er gebeurden incidenteel nog meer afwijkende dingen, maar daar waren wij
meestal zelf ook mede schuldig aan.

Onderzeeboten werden ook gefotografeerd, meestal voeren zij aan de oppervlakte. Vaak in
enkele aantallen achter elkaar. Voor het opsporen van de modernere nucleaire jongens die
onder water bleven, was onze kist vanwege de verouderde apparatuur niet meer geschikt.
Ik beperk me tot de Neptune. De later aanwezige SP-13-A ” Atlantic” was van een ander
kaliber. Hier kan ik niet over mee praten, want ik heb nooit op deze kist gevlogen. Dit had
met de doorstroming van ons van de Stoefs naar de Neptune te maken. De meesten van ons
Stoef mannen gingen naar de Neptune, die van de Neptune naar de Atlantic. Een soort
vliegtuig stoelen dans.

Op een zeker moment kwam de P3-C “Orion” in de picture. Dit had nogal wat impact van
hoog tot zeker laag in de gelederen. Onder de VOB’ers van de twee vorige vliegtuig types
onstond grote onzekerheid. Wie gaat er naar de P3 en wie gaat varen. Dit heeft geruime tijd
geduurd. Ik heb hier al eens eerder over geschreven, daarom ga ik er niet verder op in.

Een van mijn vluchten met de Neptune was vanaf Keflavik. De aanschaf van de Orion had
natuurlijk ook een politieke kant. Ik denk om hun goede wil te tonen werden wij vanaf
Kevlavik door de Amerikanen getasked op een nucleare onderzeeboot van de Yankee klasse.
Aangekomen in het gebied gooiden wij ons patroon en ik kreeg inderdaad een zwak contact.
Maar vanwege de ongeschikte apparatuur raakte ik het vrij snel weer kwijt. We hebben af
en toe nog wel eens een glimpje gehad maar hadden niet de juiste spullen. Gelukkig is dit
niet tegen mij gebruikt. Ik ging toch naar de P3.



Met die nieuwe kist hebben we ze, ook op IJsland, wel een poepie laten ruiken.

Start vanaf Kevlavik IJsland.
Foto zelf.



Yankee klasse



