
In de tijd dat ik met de Stoef vloog vanaf de Karel Doorman nam ik vaak Soviet schepen
waar die het smaldeel volgden. Het waren een soort als visser schepen ogende vaartuigen
die echter een onwaarschijnlijk hoog aantal antennes en nog andere uitsteeksels hadden.

Het waren de zogenaamde ELINT’s (Electronic Intelligence) schepen. De mannen aan boord
waren geen vissers, doch in hun vak opgeleide spionnen. Zij onderschepten, registreerden,
fotografeerden alles wat het smaldeel of vliegtuigen uitzonden of uitspookten. Ik praat dan
onder andere over het radio verkeer, manoeuvres, procedures en het gebruik van radar en
sonar.

Ook op de Neptune tijdens de Koude Oorlog kwamen wij de mannen veel tegen. Hier een
foto van de OKEAN klasse. Het schip op de foto draagt de naam LINZA. Vaak tegen
gekomen.
Ik moest altijd aan mij zelf denken bij dit type. OK jan.

De LINZA


