
Bladerde wat. Was lang geleden met Jolanda in Thailand. We waren samen op eigen
gelegenheid bij “de brug” en alle indrukwekkende dingen er omheen. We waren ook op het
grote graf veld. Er waren toen een aantal Japanners die bij een monument als spijt betuiging
een bijna eindeloze lijst met namen van alle slachtoffers van de ramp in die regio een voor
een luid opriepen. Dat waren er duizenden en zij deden er dan ook enkele dagen over om
die lijst af te werken.Ze vroegen aan buitenlandse bezoekers, waar zij vandaan kwamen. Ik
antwoordde toen, uit Nederland. Ik werd naar voren geroepen om een aantal namen van
Nederlandse slachtoffers hardop in mijn taal voor te lezen Dat deed ik. Ik kende deze
mannen achter de namen niet, maar het maakte toen en nu ik deze foto weer zie heel veel
indruk.Er zaten er misschien wel tussen van de Koninklijke Marine en de Marine
Luchtvaartdienst. Ik weet het niet meer, maar al was het er maar een, ik zou trots zijn.

Jolanda op de brug, nest spannend



De indrukwekkende ceremonie


