
Van de tijd die hij met de Neptune doorbracht tijdens die spannende tijd in NNG, zijn
slechts de eerste 3 maanden terug te vinden in zijn logboek.

Het logboek van de verdere tijd die hij daar verder doormaakte is helaas nog steeds niet te
vinden. Ik vond in het eerste echter nog wel enkele vluchten en opdrachten. Zij komen
overeen met de informatie van collega’s die in die tijd ook bij VSQ321 op de Neptune
vlogen. Ik noem onder andere: Kampong verkenning, patrouille boven land en boven zee
tegen infiltraties, ondersteuning van het Korps en de Landmacht in de bush en meer. Er
werden echte bommen gegooid. Ook werd met raketten en andere doeltreffende middelen
de tegenstander te lijf gegaan.

Er zijn toch nog twee speciale vluchten die ik kan noemen. Op 23 november 1961 vliegt hij
een OSRD vlucht met Veenis, Swiggling, Palthe, Dekker en Plat met als opdracht het
lokaliseren van een zeer bekend persoon, Rockenfeler. Deze werd vermist tijdens een soort
ontdekkingsreis. Misschien mede door diens beroemde afkomst werd er door de hele wereld
veel aandacht aan geschonken. Zoals wellicht bekend is er nooit meer iets van hem
vernomen. Er zijn twee theorieën. Hij is waarschijnlijk verdronken in zee. Het sensatie
verhaal ging ook dat hij is verorberd door een paar zee krokodillen, haaien of hongerige
vijandige inwoners. Het laatste heeft mij altijd, ondanks dat dit misschien niet gebeurd is,
tot nog toe erg gefascineerd.

In die tijd is er ook een Dakota van de luchtmacht (X-11) door onverklaarbare oorzaak, op
ongeveer 4200 meter hoogte tegen de hoogste berg van NNG gevlogen. Deze was op weg
van Merauke naar Biak. Er waren strikte orders dat de kist niet boven 8000 voet mocht
omdat er een baby aan boord was. Toen de kist niet aankwam op Biak is lange tijd gezocht
door de Neptunes van 321. Zonder resultaat, omdat de werkelijke plaats van het ongeluk
ver buiten de gebruikelijke route lag en onlogisch was. Onder bemanningsleden die hebben
gezocht was ook Toon. Ik heb dit uit een berichtje uit de correspondentie over X-11 van
Einte Prins. Op 11 juli 1962 was deze telegrafist tijdens op zo een zoek vlucht, met als
vliegers Toon van Dun en Gerrit Voskamp. Helaas tevergeefs.

Na het einde van de politieke moeilijkheden en de overname van NNG door Indonesië, keert
Toon terug naar Nederland met wederom de “202”. Dezelfde kist die hem naar NNG bracht.

Hierna hapert zijn logboek registratie tot hij gaat vliegen op de “Augusta Bell”. Hij komt
hier mee in een, voor hem zeker, ongewone rustiger tijd.



Alles is geladen. Overal afblijven, zegt Willem Verkaar.

Foto Cor Zwartewaalsloot.
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