
Bladerde in deze onzekere tijd wat door de misschien wel duizend, of meer, foto’s die ik ooit
maakte. Ga af en toe enkele van hen plaatsen die ik mooi vind. Geen vast patroon, van alles
wat. Ik geniet er eerst even zelf weer even van, dan plaats ik ze. Niet om te scoren, maar om
jullie misschien mee te laten genieten.

Er wordt hier veel gesproeid met onbegrepen spul. Ik begrijp niet dat er op Bali nog zo
ontzettend veel mooie insecten voor komen. I love it.


