
Het was Sinterklaas avond 1967. Nederland was voor een groot gedeelte in blijde, soms
bange, verwachting van deze strenge doch rechtvaardige bejaarde persoon.
Zo ook op een kleine grijze stip ergens op de onmetelijke oceaan. Na inzoomen bleek het
ons trotse vliegkamp schip “Karel Doorman” te zijn. Zij was het vlaggeschip van het
toenmalige Smaldeel V (5).

Aangezien de Sint zich per edele viervoeter verplaatste, kon hij zo ver uit de kust dus niet
physiek aan boord aanwezig zijn. Als oplossing had de commandant een hulp Sint in het
leven geroepen. Dit was een bijna bij ieder bekende onder officier met een lange
achternaam.

Zijn binnenkomst bij ons korporaals verblijf was bijzonder. Hij maakte een klein sierlijk
sprongetje over de post van de waterdichte deur, waardoor hij ongewild de bovenkant van
deze post probeerde weg te koppen. Hierbij ging hij even gestrekt. Hij werd weer recht
gezet en in de ziekenboeg werd een zwaluw staart geplaatst.

Hierna ging de ceremonie, na een biertje, weer de geplande gang. De Sint had een boek met
stoute jongens. Ik was er tot mijn grote verbazing ook bij. Ik nam plaats op zijn schoot. Hij
sprak mij vermanend toe en ik beloofde hem beterschap. Als beloning kreeg ik een papieren
pakje zware Van Nelle met vloei, maar ook een 45 toeren plaatje (EP) met daarop de Karel
Doorman mars gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Eerst moest ik echter een liedje voor hem zingen. Ik koos voor Sinterklaas kapoentje. Dit
omdat het kort maar krachtig was. Ik had toen trouwens geen idee wat “kapoentje”
betekende. Mijn EP’tje is trouwens jammer genoeg bij een van mijn verhuizingen verloren
gegaan.

Het was tijdens een Karel Doorman reünie waar de muziek werd verzorgd door de zelfde
kapel. Uiteraard met een andere bezetting. Tijdens een pauze liep ik naar de dirigent en
vroeg of zij de Karel Doormars wilden spelen.Tot mijn verbazing kende hij die niet. Wel
vertelde hij even later dat een keer bij een grote brand, al hun muziek die op papier stond,
verloren was gegaan.

Dit alles kwam pas weer bij op borrelen. Ik vond de mars snel terug op You tube. Ik ben
echter een digibeet, dus ik kreeg hem niet op FB. Een collega en goede vriend van mij heeft
het wel voor elkaar gekregen. Ik ga hem nu, dank zij hem, plaatsen.

sint

http://janvroege.nl/wp-content/uploads/2018/01/sint.html


(Klik Sint aan voor video)


