
Was onlangs met mijn maatje Hans v.d. Vlies op bezoek in het museum op de Kooy.
Prachtig. Hans nam nog even plaats in de cockpit van een Neptune.

Normaal keek hij voor zich en zat uren met zijn billen op een houten plankje naar de
instrumenten te kijken. Dit om bij calamiteiten op de ongetwijfeld juiste manier te reageren.


