
Ik ga 51 jaar terug in de tijd, om precies te zijn naar 15 februari 1968. Ik was met VSQ 4
geplaatst op Hr.Ms. Karel Doorman ons trotse vliegkampschip. We hadden een zeer
leerzame maar ook plezante reis met het Smaldeel 5 achter de rug. De vluchten waren allen
goed en veilig verlopen. Sommige van de havens die we aandeden waren niet mis, zeker niet
Las Palmas en Tenerife waar het “toevallig” carnaval was.

We waren, op weg naar huis, in de Noordzee aangekomen in de buurt van ons niet minder
plezante Nederland. Hier scheidden zich de wegen van de Grumman Tracker vliegtuigen en
ons moederschip. We naderden het REM eiland waar in de buurt de Trackers en ik dacht
ook de S-58 helikopters het schip verlieten en neer gingen strijken op het ouwe trouwe
MVKValkenburg. Het Smaldeel vervolgde zijn reis naar Den Helder om aldaar voor wat
langere tijd af te meren, in afwachting van de volgende reis. Dat afwachten deden wij bij
VSQ4 en 8 natuurlijk ook.

Aan boord van de Doorman waren acht Grumman Trackers die bij de REM snel achter
elkaar werden afgeschoten, op formeerden en onze aankomst in heel Katwijk gingen
aankondigen. Het thuisfront wist dan ook van onze tijd van aankomst, althans die van de
bemanningsleden die in of in de buurt van deze vissersstad woonden.

Het was zover, we gingen er af. Wij waren met de 161 nummer twee in de range. De
bemanning bestond uit de eerste vlieger Jaques Queré, tweede vlieger Theo Jansen,
waarnemer (Tacco) Jerry Markx, en als telegrafist (VOB) mijn persoontje. Jaques en Jerry
zijn helaas niet meer onder ons. Bij het opstarten van de motoren ging er iets mis bij onze
kist. Motor 2 pikte niet op. Na diverse checks, ook buiten, kon de oorzaak ondanks de inzet
van Harm Eliveld en zijn mannen, niet snel worden vastgesteld. Omdat het lang dreigde te
gaan duren gingen de anderen er af. Er werd nog even door hen boven de Doorman
gecirkeld, maar tenslotte gingen zij toch met hun zevenen naar MVKV. Ruime tijd later
gingen wij en stonden na een kwartier ook aan de grond.

Een tijdje later, 29 april was de planning voor een nieuwe reis van Smaldeel 5. Na het
vertrek van de schepen, zouden wij, wederom in de nabijheid van het REM eiland opvliegen.
Zover zou het helaas niet komen. Nog thuis bij moeders hoorde ik het verontrustende
bericht dat onze Doorman een brand had gehad in een machine kamer. Ik nam toch afscheid
en ging naar het squadron. Daar waren de wildste geruchten. We zouden toch gaan, de
Doorman op een machine kamer. Edoch, al snel hoorden wij het slechte nieuws dat ook deze
was overleden door een brand. Het bleek later het definitieve einde van de actieve
Nederlandse levensloop van ons vliegkampschip te zijn.

Dit betekende dat onze verlate start van het schip, tevens de laatste was door een Tracker



vanaf de Karel Doorman in Nederlandse dienst.

Afbeelding Cees Stuurman


