Het was begin zeventig. Joep Weijers was van plan om met zijn echtgenote een bezoek aan
een bioscoop in de Steenstraat te Leiden te brengen. Omdat het een populaire film was,
ging hij ruim van te voren een kaartje bestellen, maar hij moest toch in de rij staan.

Terwijl hij daar zo stond te wachten, werd hij benaderd door een zo te zien nette man.

Deze sprak hem aan en toonde hem twee prachtige horloges. Hij vroeg er fl. 250,- voor.
Voor die tijd een hoog bedrag. Hij zei daar bij dat Joep in de nabij gelegen horloge winkel in
de etalage de echte prijs kon zien, die vele malen hoger was.

Zonder dat de man het wist raakte hij een gevoelige snaar bij Joep. Joep dacht vaker dat hij
een slimme deal kon maken. Hij had niet zo veel geld bij zich, maar maakte een afspraak
met de man dat hij hem zou betalen na dat hij het geld, of toen der tijd een post cheque,
thuis had op gehaald. Aldus geschiedde en Joep ging met zijn echtgenote naar de film.

De volgende dag ging hij naar de juwelier om de horloges te laten controleren. Deze had al
snel gezien dat Joep de komma van zijn geld een plaats naar links had kunnen plaatsen.
Hij was genaaid. Tot zover de deal van de dag.

Joep en ik hebben vier maal samen een term met de Neptune naar Curagao gemaakt. zo ook
vlak na de vorige gebeurtenis. Het was toen de gewoonte dat in Curagao de bemanningen
die aankwamen, auto’s voor eigen vervoer over namen van de bemanningen die naar
Nederland gingen. Deze auto’s waren veelal eigendom van Jerry. Een Curacaoenaar met
enorme afmetingen maar met een klein hartje. Hij was werkzaam op de flight en in de
hangaar.

Zijn auto’s waren verre van nieuw en hadden allemaal zo hun eigen bijzonderheden. Zo was
er onder andere een donker groene Toyota Corolla, met een draaicirkel over links die twee
maal zo groot was als over rechts. Je moest er even rekening houden met keren.

Soms werd al vanuit Nederland de onderlinge verkoop geregeld. Ook deze maal hadden
Joep en ik een afspraak. Deze keer met de korporaal zieken pa op Hato. Tijdens de
onderhandelingen hadden Joep en ik al geen goed gevoel over deze deal. We vroegen : het is
toch niet die bepaalde Toyota? Hij verzekerde ons dat dit niet het geval was.

Na een voorspoedige ferry kwamen we aan in Curacao. Joep en ik hadden daar een vast
oppas huis. We waren dus na een drankje in het vliegdienst gebouw snel klaar om ons daar
naar toe te begeven. We namen de autosleutel over van de zieken pa en betaalden hem. Tot
onze grote verbazing en ergernis was het toch die groene Toyota. Hij verzekerde ons echter
dat hij helemaal was gereviseerd en in prima staat was.

We gingen snel naar huis en begroetten met veel plezier en liefde onze trouwe hond Tarzan,



die gilde van blijdschap. Die ging weer een fijne tijd tegemoet, dat wist hij. De volgende dag
moesten we even naar Punda. We namen de Julianabrug over de Annabaai.

Halverwege het hoogste punt begon de auto al snelheid te verliezen. Dit werd steeds erger.
Op een gegeven moment haalden we de 20 km niet eens. Er ontstond een gevaarlijke
situatie. We werden ingehaald, maar er waren ook tegen liggers. Wij gaven vol gas, maar
dat had geen enkel effect. De koppeling slipte, maar meer waarschijnlijk gaven de cylinders
geen power. We vervloekten de ziekenpa en hoopten dat hij voor onze auto zou verschijnen.
Al had hij ons met deze snelheid lopend makkelijk voor kunnen blijven.

We sukkelden over de top en rolden de brug af. We parkeerden op de eerste de beste plek.
We namen ons voor om met dit lijk geen meter meer te rijden. We gingen naar huis en
belden Jerry. Hij kwam ons halen en nam ons mee naar Hato. Daar aangekomen gingen Joep
en ik rechtstreeks naar de ziekenboeg. De oplichter zat achter zijn bureau en keek vreemd
op toen Joep de deur achter ons op slot draaide.

We vertelden hem dat hij ons in redelijk groot gevaar had gebracht. Kort en bondig lieten
wij hem weten dat hij snel met onze centen over de brug moest komen, daar er anders niet
genoeg verband middelen in zijn domein aanwezig zouden zijn voor volledig herstel.

Hij schrok erg. Zijn duidelijk aanwezig kleuren schema veranderde van getint naar licht
getint.

Hij graaide in een bureau lade en toverde onze centen tevoorschijn. Na nog enkele sneren
verlieten wij de ziekenboeg en begaven ons richting Jerry.

Deze stelden wij verantwoordelijk voor de slechte staat van de Toyata en eisten een andere
auto. We kregen een oude Peugeot 404 die we al een keer eerder hadden gehad.

Daar kon eigenlijk niets kapot aan gaan, een carrosserie als een tank. De motor was een iets
zwakker punt. Dat kwam de volgende dag tot uiting. Toen we naar Hato wilden wilde deze
niet starten. We belden Jerry, hij kwam er aan.

Joep kreeg een briljant idee, we zouden hem op de koffie vragen en hij zou de horloges op
tafel leggen. Aldus geschiedde. Toen de motor het weer deed kwam Jerry even een bakkie
doen. We zeiden niets, maar we zagen zijn ogen onweerstaanbaar aangetrokken worden
door de horloges.

Vind je ze mooi, vroeg Joep. Ze zijn te koop. Hij noemde en prijs. Jerry vond die te hoog. Hij
vond vooral het heren horloge mooi. Ik heb een voorstel zei Joep. Als wij die vier maanden
gratis in die Peugeot mogen rijden, krijg jij dat horloge. Deal.

Jerry was ook niet gek. We hoorden later dat hij in de buurt waar hij woonde 300 lootjes van



fl 1.- Antil had verkocht met de kans het horloge te winnen. Er was dus een winnaar. Maar
toen deze een keer aan een van de knopjes kwam, gaf het pronkstuk de geest.

Om te voorkomen dat hij een slechte naam, of meer, in de buurt zou krijgen betaalde Jerry
alle deelnemers terug.

Hij was echter heel sportief. Hij heeft nooit geld gevraagd voor het gebruik van de Peugeot.
Als hij in de verte op de flight liep, riepen we hem wel eens aan.

“Jerry 11”7, “Ja ????”. We wezen dan op onze pols en riepen: “Hoe laat is het?”.

“STOUTE JONGENS!!!".



