
Zoals jullie lezen, heb ik elke dag contact met hem met whatsap. Dit door de huidige
ontwikkelingen met de vulkaan Gunung Agung. Hij woont met vrouw en kinderen, meerdere
familieleden op ongeveer 14 kilometer van deze berg. Alit heeft een speciale plek bij mij. Hij
is als een soort jonge broer in een heel ver land. Waarom ga ik proberen uit te leggen.

Wij gingen. uitgezonderd dit jaar, sinds vele jaren elk voorjaar naar Bali. Wij logeerden dan
in een mooi huis met alles er op en er aan. We huurden dit van een Nederlandse eigenares.
Zij heeft twee personeelsleden die zorgen voor het onderhoud en schoonhouden.
Hun namen Alit en Nenga. De taken tussen deze zijn verdeeld.
De al eerder genoemde Alit onderhield de tuin, deed de boodschappen en hielp Nenga waar
nodig. Nenga hield het huis schoon en zorgde voor het eten. Alit is van het mannelijke,
Nenga van het vrouwelijke geslacht.

Nenga en Alit en ik eten lekker Nasi Rames met vis. Met de handjes, ik ook. Dan smaakt het
het lekkerst.



Buiten Alit zijn normale taken hadden wij ook dezelfde hobby, trekking. Hij wist de mooiste
plekken in de omgeving te vinden. We maakten dan ook wandelingen die soms wel een
beetje zwaar, maar overgetelijk waren.

`Alit als gids voorop door de sawah’s. Hij let tevens op de slangen.



Alit op karang



Er kwamen wat dolfijntjes langs



Een oude trekker staart over Straat Lombok naar pulau Kambing. Waarom dat zo heet
wisten wij niet. Er is geen kambing (geit) te zien.

Ook zagen wij de geboorte van enkele schildjadjes. Klik op schildpadjes voor video.
schildpadjes

Nog even dit.
Als ik uit mijn slaapkamer keek zag ik ik het noorden de Gunung Agung. Ik heb er vele foto’s
van gemaakt omdat ik heel veel ontzag had voor deze grote vulkaan. Dat dit niet onterecht
was blijkt dit jaar

http://janvroege.nl/wp-content/uploads/2017/12/schildpadjes.mp4


De vulkaan gezien tijdens een wandeling met de hond Lisa. Ons huis ligt achter de eerste
heuvelrug.



Top van Gunung met mooie lichtval. Vond ik dreiging van uit gaan.



Zoals vaak veel buien rond de Agung. Deze regenboog kon ik nog net op tijd pakken.



Ik heb niet voor niets ontzag gehad. Foto niet door mij gemaakt.



Wat heet ontzag. Foto ook niet door mij gemaakt.



Uitbarsting Gunung Agung juli 2018. Was weer schrikken voor Alit en de anderen.

Keek ik naar het zuiden zag ik bLombok met de vulkaan Rinjani die nog 2000 meter hoger is
dan de Agung maar gelukkig veel verder weg.



Rinjani


