
Vond een foto uit de begintijd van de Orion, We vlogen toen nog met een Konstabel. Op deze
foto Leen Pronk. Links van hem Joep Weijers, Toon Steeman en mijn persoontje. De enige
foto die ik heb van Toon. Een heel fijne collega. Helaas veel te vroeg overleden.

Ontspannen tijdens de transit. Bakkie en Klaverjassen. Dit uiteraard vóór of na een
spannende vlucht. We bleven echter scherp.


