
Ik heb veel vlinders gefotografeerd en ga proberen daar een hoofdstuk van te fabriceren

Vandaag een beetje rustig aan op Bali. Ik genoot van een wandeling met de hond Lisa. Ik
zag een zéér klein vlindertje tussen de blaadjes. het zat geen moment stil. Niet scherp te
krijgen. Ik drukte op goed geluk af. Inderdaad niet scherp, maar wel mooi als schilderijtje.
Naam onbekend, maar ik heb haar “Paradijsvogel Vlinder” genoemd. Misschien zien jullie
ook waarom. Hier de eerste van ik hoop nog velen, vandaag 04-03-20 geschoten. Als foto
geen masterpiece, maar werd door haar schoonheid getroffen.



Mijn beauty


