
Ik maakte onlangs een toertje met de (elektrische) fiets naar Schoonhoven. Een dag heen en
een dag later terug. De eerste dag kracht 4 van een koude wind uit het zuid oosten. Zeer
koud en niet meer dan 44 kilometer op een accu. Was even afzien dus. Geslapen in een zeer
geslaagde stee van “Vrienden op de fiets”. ’s Avonds ondanks mijn vermoeidheid nog een
zeer aangename ontmoeting met maaltijd gehad,  met mijn vriend Coen van den Heuvel en
echtgenote Hermien. Dit bij een restaurant gelegen aan de Lek. Op de terugweg de
volgende dag naar Valkenburg dus wind mee. 

Op die terugweg even gestopt en foto’s gemaakt bij een natuurgebied langs de Vlist, nabij
Haastrecht, mooi daar. Maakte verschillende foto’s, waaronder die van Grutto’s. Bij
thuiskomst en het bekijken van deze foto’s zag ik dat een van die Grutto’s verschillende
gekleurde ringen om zijn poten had.

Deze foto gemeld en kreeg response. De  volgende foto’s spreken denk ik voor zich.

 






