
Gisteren zag ik een foto in ons museum op het vliegveld van een Martin Mariner die een
ongeplande landing maakte tijdens een ouderdag. Een maat van me, Willem Verkaar, heeft
het zien gebeuren. Hij vertelde dat de kist op 1 motor zou doorstarten waarbij de 2e weer
opgestart zou worden. Dit ging niet helemaal goed in het kantoor van de Mecano (BWTK).
De kist kuste voortijdig de grond, kwam snel tot stilstand, waarna de staart volgens Willem
tergend langzaam afbrak. Zoals ook in het museum wordt verteld, was even er voor ook een
S-55 voortijdig gaan liggen. Hij raakte bij een autorotatie de grond met de staartrotor.
Volgens Willem werd het slecht weer programma opgestart met onder andere films in de
hangaar.Zoals ik al zei, het is ook te zien in ons museum op het veld en het Torenmuseum in
Valkenburg. Ik vind deze foto waarop de zielige staart te zien is echter heel gaaf. Daarom
plaats ik hem. Onder stuu …. eh bakboord vleugel de boerderij van de heer (boer) van
Egmond. Deze was bezig op het grasland van het veld alwaar hij het gras beheerde. Met een
snoekduik van zijn tractor kon hij, misschien fataal, contact met de kist voorkomen. Al met
al een middag om niet te vergeten.


