
Na het met goed gevolg afsluiten van de opleiding op de Cornell, zet Toon zijn vorming op
21 maart 1944 tot goed vlieger voort op de “Oxford” bij No. 32 S.F.T.S. (Service Flying
Trainig School), Moose Jaw , Saskatchewan, Canada.

Hij gaat, zoals gezegd, vliegen op de “Oxford”. Een twee motorig vliegtuig (monoplane)
ontworpen voor de opleiding van diverse taken, zoals navigatie, gebruik radio, bombarderen
en het gebruik van de mitrailleur. Uiteraard werd het vlieger schap hier niet vergeten. Het
doet mij denken aan mijn eigen tijd op de Beechcraft TC-45-J. Wij deden hetzelfde, alleen
beperkt tot de eerste twee.
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Wederom, waarschijnlijk tot zijn genoegen, volbrengt hij ook deze opleiding naar ieders
tevredenheid op 25 september 1944. Het geheel wordt gevierd met een “Graduation
Dinner” op 4 oktober 1944 voor de pupils of 103 course. Dit laatste even terzijde, maar ook
zeker belangrijk.



Februari 1945 gaat hij met de Oxford vliegen bij No. 6 P. A.F.U. (Pilots Advanced Flying
Unit) Little Rissington, Engeland. Ook dit brengt hij op 9 april tot een goed einde.

In mei 1945 gaat hij naar een cursus op de “Mitchell” bij No. 13 O.T.U (Oprational Traing
Unit) Harwell Berks, welke na enkele dagen wordt afgebroken vanwege onze bevrijding.
Zijn opleiding wordt vervolgd op een van mijn favorieten, de “Mosquito”. IJzeren mannen in
houten vliegtuigen. Dit alles bij 13 O.T.U Fin Mere and Middleton. st. George. Daar gaat ook
alles naar wens.



Mosquito

November 1946 wordt hij, vliegend op de Mosquito, geplaatst op het mij en vele andere
bekende Squadron 320. Dit ter voorbereiding op de strijd in het Verre Oosten tegen de
Japanners. Dit duurt niet lang, op 1 mei 1946 wordt het Squadron 320 op vliegveld Twente
uit dienst gesteld. Ook de Jappen hebben het opgegeven.

Toon gaat vliegen op de C-47 Dakota in Nederlands Indië . Hij wordt gestationeerd op
Morokrebangan bij Surabaya. Het wordt, voor hem misschien onverwachts, een spannende
tijd. Al op 3 augustus 1946 worden zij tijdens het droppen van pamfletten aangeschoten. Dit
vanaf de grond natuurlijk….
Op de laatste episode kom ik terug in mijn volgende verhaal

Wordt vervolgd.


