
De plaatsingen van SGT van Dun in mijn laatste verhaal komen u ongetwijfeld een beetje
chaotisch over. Dat bevreemd mij niet, want ik moest er zelf ook een paar keer in duiken om
het op een rijtje te krijgen. Dit alles heeft te maken met de vele gebeurtenissen en
veranderingen in die tijd.
Zowel de oorlog in Europa en later die in de oost werden beeïndigd en de doelstellingen van
de diverse vlieg opleidingen en alles wat daar mee temaken had, veranderden mee.
Ik begin toch weer even na het eind van de laatste plaatsing van hem op de mosquito bij No.
13 O.T.U. Middleton st. George.

Hij wordt in november 1945 geplaatst op Squadron 320 dat vliegt met de Mosquito. Dit is
van korte duur, want op 1 mei 1946 wordt het squadron op vliegveld Twente uit dienst
gesteld. Dit is aangetekend in zijn logboek en ondertekend door officier vlieger der eerste
klasse den Hollander. Dit is de eerste naam van iemand die ik persoonlijk in levende lijve
heb gezien. Hij was toen VOMLD. (Foto 2)
Tijdens deze korte periode komt toch een collega van Toon om het leven met een Mosquito.
(Foto 1)

Toon bij 320 op Mosquito



320 uit dienst op Twente

Toon gaat in zijn logboek op de plaats rust tot 25 juli 1946, dan vliegt met de DC-4
Skymaster 307 naar de Oost. Hij wordt geplaatst op vliegveld Morokrembangan te Surabaya
(toen Soerabaia) en gaat vliegen op de C-47 Dakoto bij Unit MLD Sqn. (Foto 3)

Als welkoms verrassing worden zij tijdens zijn eerste vlucht bij het strooien van pampletten
vanaf de grond aangeschoten. Het begin van een roerige periode. (Foto 3)



Wordt vervolgd,


