
In Indonesië zeggen ze dat als vlinders op je hart komen zitten, je voorouders contact
zoeken. Ik was daar, het gebeurde en ik geloofde het. Ik vond het anders, moeilijk uit te
leggen.


